
 

 

 

 

  

 

 

 

NIEUWSBRIEF - 2026 - WEEK 8 

Bij de zondag 

“ Mens, waar ben je? ” (Genesis 3: 9) 

Dat is de centrale vraag uit de Bijbellezing van zondag, de 

vraag van God aan de eerste mens. “ Mens, waar ben je? ” En 

even later: “ waar is je broer/zus? ” En ook: “ wat heb je 

gedaan? ” Wanneer je de eerste hoofdstukken van de Bijbel 

leest, dan valt het op hoeveel vragen God aan de mens stelt, 

alsof hij zijn eigen schepsel nog een beetje moet leren kennen. 

En tegelijkertijd werken die vragen voor onszelf als een spiegel 

en leren we onszelf erdoor kennen. Dat past bij de 

Veertigdagentijd waarin we ons bezinnen en ons leven 

overdenken. 

 

Bij de bloemschikking voor deze zondag: 

Math 4,1-11 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd 

naar de woestijn. 

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning, een 

woestijnreis, een tijd van soberheid en duurzamer leven. In 

ons leven lopen we door negatieve krachten en gedachten 

waardoor het risico groot is om van Gods weg af te raken. 

Jezus zegt dat je ook ‘nee’ kunt zeggen. In het doopverhaal 

daalde de duif op hem neer, de Geest. Voor ons geldt ook, sta 

open voor de werking van de Geest,midden in het leven. 

Het zand staat symbool voor de woestijn. De hemelse blauwe 

en de rode bloemen, voor de Heilige geest. De grassen van 

vorig jaar als symbool voor de negatieve krachten. 

 

Zand, eindeloze vlakte, 

onbekende verleidingen, 

de blauw, rode bloemen als teken van de geest 

helpt onze weg te vinden. 

 

 

 

Agenda 
Vrijdag 20 februari – 19.00 uur – 

Weeksluiting Tonckenshuys 

Donderdag 26 februari – 20.00 uur – 

Genesis, boek van het begin (B&O) 

Maandag 4 maart – 19.45 uur – 

gemeentegesprek 2, investeren in 

onszelf als gemeenschap: mensen, 

middelen en mogelijkheden, 

zelfredzaamheid en samenwerking 

Elke vrijdag – 10.00 uur - Stamtafel 

 

Collecten 

1e collecte: KIA Binnenlands Diaconaat 

(zie linkerkolom) 

2e collecte: Kerk 

3e collecte: Beheer Kerkelijke 

Gebouwen 

Liturgie 

22 februari 2026 -1e zondag 40-

dagentijd – 10.00 uur – ds. Betty Gras 

Organist: Hendrik Snel 

Liederen en schriftlezing  

Aanvangslied: Ps 91a: 1, 2 – 3 

Inleidende woorden op de viering 

Zingen: Samen op weg naar Pasen 

Openingsgebed 

Zingen: NLB 322: 1, 2, 3 

Schriftlezing: Genesis 2: vers 7 - 9 en 

vers 15 – 17 + Genesis 3: 1 - 9 

Zingen: NLB 281: 1, 2, 4, 5 

Overweging 

Zingen: Hineni 

In memoriam en Zingen: NLB 416 - 4 

Dank- en Voorbede (NLB 367d) en 

gaven 

Slotlied: 536: 1 t/m 4 

Zegen  

Zingen: Jij bent gezegen 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte 

https://qr1.ideal.nl/8a629877-04b3-4299-ab87-241c72a8ec07
https://qr1.ideal.nl/91820708-3e6e-4a11-8d23-c590d4763a28
https://qr1.ideal.nl/7ff91af2-df24-422a-90bc-ff97629a1dbb


 

 

1e collecte: KIA Binnenlands Diaconaat: Omzien 

naar gevangenen 

In Nederland zitten ruim 33.000 mensen korte of langere tijd 

gevangenisstraf uit. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die 

gevangenen bezoeken, begeleiden en helpen bij een nieuwe 

start zodat zij weer perspectief krijgen op een betere 

toekomst.  

 

 

Herinnering Paasgroetenactie 

Zondag 22 februari is de laatste zondag waarop de 

paaskaarten voor gedetineerden kunnen worden ingeleverd in 

de zuiltjes in de kerk. 

Er zijn al heel wat kaarten ingeleverd maar nog niet alle 

kaarten zijn terug. 

Denkt u hier komende zondag aan? 

Alvast hartelijk bedankt! 

 

Namens de diaconie, 

Cecile Keep 

 

 

Bezinning en ontmoeting 

Op 26 februari bespreekt Reinier Gosker het boek 'Genesis, 

Boek van het begin' van Jonathan Sachs. Over de Joodse lezing 

van Genesis. Ook als u zich niet hebt opgegeven bent u van 

harte welkom, maar als u mij even belt, zorg ik ervoor dat u 

voor-informatie krijgt. Aanvang 20.00 uur 

Op 17 maart gaan we samen naar het theater in Assen, waar 

de cabaretier Tim Fransen optreedt. We hebben nog een aantal 

kaarten over (€ 26,-). Bel of mail me even  als u nog mee wil. 

Willen ook diegenen die zich al hebben opgegeven mij even 

mailen om hun deelname te bevestigen?  

Jaap Thijs 

0629219221 

jacobcthijs@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosters 

De dienstdoende kosters, Ginus en 

Andrea Haveman, zijn gedurende de 

komende  week bereikbaar onder 

telefoonnummer: 06 249 238  44 

 

Telefoonnummers 

Predikant 

ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10 

Kerkelijk werker 

Roelie Stevens: 06 45 74 17 99 

Scriba 

Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31 

 

Kopij nieuwsbrief 

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 

lezen op onze website:  

https://www.deontmoetingskerk.nl/nie

uwsbrief 

 

Voor meer informatie zie de website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 
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